
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

17 augustus 2025  Voorganger: Drs. J. Maatjes-Hulsing 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: 213 vers 1,2 en 3 

 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 

Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 

van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 

onverpoosd. 

 

Laat uw heil'ge liefdegloed 

onze koude werken doden 

en versterk in ons de moed 

om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 

voordat wij ten onder gaan, 

op te staan. 

 

Bemoediging en groet/Drempelgebed 

  



Gebed voor de nood in de wereld/Kyrië gebed. # gebedsintenties, 

driemaal gezongen Lied: 367 e ‘ 

 

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 

  

Loflied: 150 vers 1 en 2 

 

Loof God, loof Hem overal. 

Loof de Koning van ’t heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijk Hem! 

Citer, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Korte toelichting op de lezingen 

  

Voor het openslaan van de Bijbel zingen we Lied: 333 ( 3 maal) 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Lezen: Jeremia 23: 23 t/m 29 

  

Lied: 314 vers 1 

 

Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 



Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

  

Lezen: Lucas 12: 49 t/m 56  

  

Lied: 314 vers 2 en 3 

 

Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen 

 

Verkondiging 

  

Lied: 283 vers 1,2,3,4, en 5  

 

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

 



Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

Geloofsbelijdenis 

  

Gebeden 

  

Collecten: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

  

Slotlied: 418 vers 1,2 en 3 

 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 



vruchtbaar in de Heer. 

Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 

 

Amen: Lied: 415 vers 3 

 

Zegen ons, Algoede, 

neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Project Moldavië 

 

 

 

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

Omzien naar elkaar 

In de zomer en de vakantietijd kan het zomaar stiller om u heen zijn. 

Kinderen, familie en buren gaan op vakantie en komen niet even langs 

voor een praatje en een kop koffie. Fijn om te ervaren als er desondanks 

mensen zij die omzien naar de ander. We denken aan elkaar en nemen 

elkaar mee in onze gebeden. En als het alleen zijn in de nacht op u afkomt, 

is hier een gebed van Toon Hermans: 

 

Heer, het is nacht 

het is donker, het is stil 

en ik ben alleen 

maar als ik zacht met U praat 

is het donker anders donker 

de stilte anders stil 

de nacht is anders nacht 

en ik ben anders alleen. 

Vul mijn hart, Heer, 

met uw ontferming 

en zegen deze uren. 

 

Open inloop / spreekuur 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 bent u van harte welkom bij mij in 

de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij 

te delen of gewoon voor de gezelligheid. Ds. Gerda van Vliet  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Wemmenhove 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Dhr. J. Raven, Zijtak W.Z. 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 20 augustus 12.00 uur, bij 

mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

 

 

 

 

mailto:kerkblad@pknnav.nl


Zondag 24 augustus. 

Voorganger: Dr. H. Nobel 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

 

 
Startzondag 2025 

 

Het komende seizoen starten we weer met een gezamenlijke 

startzondag/startweekend. 

Zaterdag 6 september wordt er een gezamenlijke barbecue georganiseerd 

bij de Eben Haëzer kerk in Klazienaveen. En op zondag 7 september is er 

een gezamenlijke kerkdienst in deze kerk in Klazienaveen. Het jaarthema 

van de PKN is dit jaar ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 

Geest’.  

 

Op zaterdag 6 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijke 

barbecue. We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk gemeenteleden van de 

verschillende kerken aanwezig zullen zijn. Ook aan de kinderen wordt 

gedacht. 

HET WERK VAN GODS GEEST kunnen we al zien in de prachtige 

samenwerking binnen Kerken met Vaart. Daarom zou het fijn zijn als 

iedereen ook nu samenwerkt en als gemeentelid iets mee neemt, 

bijvoorbeeld een (zelfgemaakte) salade, saus of iets dergelijks, zodat we 

door samen te werken kunnen barbecueën, samen eten en ontmoeten.  

De activiteitencommissie zorgt voor het vlees, de stokbroden, drankjes en 

de barbecues. Voor degene die geen vlees eet, (graag even melden), dan 

zorgen we voor een vervanger. Het zou mooi zijn dat we als gemeenteleden 

voor de rest zorgen. 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl


Hebt u geen mogelijkheid om iets mee te nemen, geen probleem u bent ook 

dan uiteraard van harte welkom! 

De barbecue is op zaterdag 6 september tussen 16.30 uur en 20.00 uur bij 

de Eben Haëzer kerk in Klazienaveen. 

Deelname is gratis, een vrije gift stellen we op prijs. Hiervoor zal bij de 

barbecue een giftenbus staan. 

 

Namens de activiteitencommissie: 

Groet, 

Janneke Meijer 

Scriba PG Erica 

 


